Ik wil aleen zijn met de zee,
Ik wil alleen zijn met hestrand,
Ik wil mijn ziel wat laten varen,
Niet mijn lijf en mijn verstand,

‘Kwil gewoon een beetje
Dromen rond de dingen
Die ik Voel,

En de zee ik weet het zeker
Dat ze weet wat ik bedoel

Ik wil aleen zijn met de golven,
‘Kwil alleen zijn met de lucht,

Ik wil luist’ren naaar mijn adem,

Ik wil luist’ren naar mijn zucht.

Ik wil luist’ren naar zwijgen daar na zalik
Ver der gaan;
En de zee ik weet het zeker
Zal mijn zwijgen wel verstaan.



